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O, ik weet het niet,

maar besta, wees mooi.

Zeg: Kijk, een vogel

en leer me de vogel zien.

Zeg: het leven is een brood

om in te bijten en de appels zien rood
van plezier, en nog, en nog, zeg iets.
LLeer me huilen, en als ik huil

leer me zeggen: het is niets.
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Herman de Coninck

-

Wandelend door de Archipel vallen de blinde
muren op met poézie. Verrassend en speels.
Zij versterken de culturele beleving en uitstraling

van de buurt en zetten'aan tot contact en
verwondering. '

Een heerlike buurt om verder te verkennen. I Banka St ra at I




